WELKOMSWOORD VAN DE GOUVERNEUR VAN CURACAOQ,
HARE EXCELLENTIE LUCILLE GEORGE WOUT
VOOR DE JOSTI-BAND

BIJ HET OPTREDEN IN DE TUIN VAN HET PALEIS VAN DE
GOUVERNEUR

OP 7 OKTOBER 2025

Excellenties, dames en heren, jongens en meisjes, bonochi!
Welkom op Curacao!

Wat een eer en genoegen is het voor mij als Gouverneur van
Curacao om de Jostiband hier in de tuin van het Paleis van de
Gouverneur te mogen ontvangen.

Ik weet zeker dat Koning Willem-Alexander nu jaloers op mij
is. Want hij is een groot fan van de Jostiband. Van jullie dus!
En jullie treden nu bij mij op in de tuin!

Ik heb gehoord dat de Jostiband al vaker in het buitenland
heeft opgetreden; onder andere in Frankrijk, Zwitserland,
Duitsland, Isra€l, Canada en Oekraine. En jullie hebben vaak
ook prijzen gewonnen; met name in Itali€ en Ierland.

Er wordt gezegd dat de Jostiband internationaal één van de
bekendste orkesten is van mensen met een beperking. Maar

dat klopt helemaal niet; want jullie hebben helemaal geen
beperkingen! Jullie zijn artiesten en komen overal; en nu dus

ook op Curacao!

Wat fijn dat jullie hier nu zijn. Ik hoop van harte dat jullie veel
kunnen optreden op Curagao; en ook de mensen hier kunnen
leren om samen muziek te maken zoals jullie dat hebben
geleerd. Daarbij maakt het niet uit hoe je muziek leert te
maken. Ik vind het heel bijzonder dat jullie met gekleurde
stickers en toetsen je juiste noot weten te raken. Want kleuren
daar houden wij ook van.



Misschien kan ik het zelf ook zo leren?! Wat denken jullie?
Ik ga nu eerst graag luisteren naar jullie optreden.

Maar voor ik dat doe, wil ik nu al graag de organisatie van dit
evenement danken. Vooral de instellingen en instanties die het
mogelijk hebben gemaakt om de Jostiband naar Curacao te
halen. En met name: Rotary Club of Curacao, voor het initiatief
om de Jostiband in mijn tuin te laten optreden.

Ik hoop dat hier in de gemeenschap van Curagao ook een
initiatief tot stand kan komen om een band op te richten die
met zoveel plezier als jullie muziek kan maken met behulp van
kleuren. Daarom is het fijn dat jullie tijdens jullie tournee
workshops geven om onze mensen ook te leren muziek te
maken op de wijze zoals jullie vanavond laten zien. Zij zullen
daarmee een begin kunnen maken met de instrumenten die
jullie hier achterlaten op Curagao. Dus daarmee moet het
lukken, zou ik zeggen!

Dames en heren in het publiek; ik wens u allen veel plezier met
de muziek die wij deze avond gaan horen!

Drie hoeraatjes voor de Jostiband: hoera, hoera, hoera!



